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Bugünün hutbesi Hac Suresi'nin son ayeti hakkında. Kendi başına okumak isteyenleriniz için, Kur'an'ın 22. suresidir, 78 ayettir. Bu ayette Allah(c.c) ümmete hitap ediyor ve onlara cihad emri veriyor. O bunu birçok farklı durumda yaptı ama Allah'ın "Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin." derken dediği şeyin ne kadar derin ve güçlü olduğunu anlamanız için hutbeme bir kıyas ile başlamak istiyorum. 

Çoğunuzun bir işi var ve iş görüşmesine gittiğinizi hatırlarsınız. CV'niz çok etkileyici olmasa bile başvurduğunuz iişe kabul edilmeyi umarsınız. Görüşmeye gidiyorsunuz ve onlar bu işin gerektirdiği şeyleri size anlatmaya başlıyorlar. Hesaplama, idarecilik bilgisine sahip olmak zorundasınız ya da teknik bir iştir ve programlama dilini şunu bunu bilmeniz gerekiyordur vs. Yani size gerekli olan bütün bu şeyleri listelemeye başlıyorlar ve siz görüşmede oturmuş "Acaba yanlış CV'yi mi aldılar çünkü ben oraya teknik beceri olarak sadece Google'ı yazdım ve bunlar bana şu programlamayı, kodlamayı, yönetmeyi falan bilmen lazım diyor." diye düşünürsünüz. Adam bunları sayarken siz orda mahçup bir şekilde belki de "Beni daha fazla aşağılamadan gitmeme izin verse" şeklindeki düşüncelerle oturuyorsunuz. Bütün bunları saydıktan ve sizin nitelikli olmadığınız açıkça belli olduktan sonra size dönüp diyor ki: "Tebrikler, yarın başlıyorsunuz." İlkin şok oluyorsunuz. Bu işi nasıl aldım gerçekten bu denli nitelikli değilim. İkinci olarak, bu işe alınmış olsam bile bu hiç tebrik edilecek bir şey değil. 
Yarın iş için ne yapacağımı bilmediğimi ortaya çıkacak. Benim tamamiyle bu mesleğe uygun olmadığımı anlayacaklar ve bu onur kırıcı. Bunları öğrenmemin hiçbir yolu yok. 

Bu yüzden Allah(c.c) ayetin başında sadece "O zaman Allah için cihad edin demiyor. 
Senin bundan başka bir amacın yok Allah'tan başkası için mücadele etme. İslam için çaba harca. Fakat bu yeterli değil. O diyor ki: "Hakkını vererek cihad edin." Düşünün, ben ve siz. Namaz kılıyoruz. Namaz kıldığımız zaman Allah'a layık bir şekilde namaz kılıyor muyuz? Ya da şükrettiğimiz zaman Allah'ın hak ettiği miktarda şükrediyor muyuz? Ve yahut da Allah'a itaat ettiğimiz zaman, O'nu hatırladığımız zaman. Layık olduğu şekilde hatırlanıyor mu? Yani ne kadar yaparsak yapalım O'nun haklarını gözetemeyiz. Her zaman eksik kalacağız. Benim namazım hiçbir zaman Allah'a layık olmayacak. Neticede kafama takılan çok fazla hata , eksiklik olacak. 
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Yani Allah(c.c) onun yeterince iyi olup olmadığını bilen tek kişidir ve biz namazlarımızdan sonra O'na "Rabbimiz bizden kabul buyur." diye yalvarmak zorundayız. 

Ne toplayıp bir araya getirdiysek umutla onun yeterli olmasını isteriz. Fakat ne olursa olsun bizler Allah'a layık bir şeyler yapamayız. Bu imkansız. 

O zaman Allah bize neden yapılması imkansız bir işi tarif ediyor? "Sadece Allah yolunda hakkıyla cihad edin." Bu mücadelenin hakkını vererek. Bunun hakkını vermenin bir yolu yok . Bu tamamen imkansız. Devam etmeden önce, özellikle dikkat çeken bir ifade daha var burda. Allah(c.c) diyor ki: ^ yr* Ayrıntılı bir diyaloğa girmeden önemle İslam için çaba harcadığınızda, Allah'a itaatsizliği bırakmaya çalıştığınızda, ne kadar cezbedici, çekici olursa olsun haramdan uzak kalmak istediğinizde ya da çok para kazanıyorsunuz ama helal olmayan bir kaynaklardandır. Bırakması cidden çok zor. Çünkü harcama yapmanız gereken bir ev var, çocukların eğitimi... Bir çok şey var. 
Bu yüzden devam etmek çok cezbedici geliyor. Yahut da genç bir erkek ve kadın var ve birbirlerine cazip geliyorlar. Giderek bu ilişkinin içine çekiliyorlar. Kurtulmak çok zor. Uzaklaşmakta zorluk çekiyorlar ve tekrardan Allah'a itaate dönmek onlar için zorlu bir mücadele. Çünkü şeytan onları sürekli onları kışkırtıyor. Bir anlığına ayrılsalar bile kafaları yeniden karışıyor. 

Şunu bilmek önemli, eğer vesvese tekardan gelirse ailenizin size uyguladığı baskı, size bunu yapmamanız doğrultusunda nasihat veren biri, ya da biri de der ki ben senin dostunum iyiliğini isterim bunu yapmamalısın. Fakat birbirimize iyi şeyler üzerine baskı uyguladığımız zaman bu baskıların hiçbiri yeterince iyi değildir. Bir insanın şeytanın vesvesesiyle ayağı kayacağı zaman, bir insan Allah için mücadele etmeyi durdurduğu zaman onları kurtaracak olan tek şey Allah'la bağ kurmaktır. Tek şey budur. Ebeveynlerin için daha iyi bir Müslüman olamazsın, toplumdan ötürü daha iyi bir insan olamazsın. Onlar sana yardım edebilir ama sen bunları sade ve sadece Allah için yaptığına karar verene kadar. Bu mücadele son bulmaz. Bu imkansız bir şey. Kendi içinizi bilmenizin, kendi içimi bilmemin tek yolu samimi olmaktır. Dışardan birbirimize ne olduğumuzu gösterebiliriz ama içimizdeki gerçeği sadece Allah biliyor. "Allah için hakkını vererek cihad edin." Bizim açıkça, bütünüyle yetersiz olduğumuzu tanımlarken, bu olanaksız iş tanımından ötürü, sonrasında neden bizim seçildiğimizin açıklamasını veriyor: ^±£.1 ja 

jA'un basit çevirisi "O sizi seçti"dir. Ancak bu seçmek anlamına gelen Arapça kelime ya da çş-f4ü 

Burda Allah tarafından seçilen kelime çok önemli. Eğer kelimesini kullanırsanız, yine seçim anlamına gelen, j^-olur. 


2 










Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


Yani sen iyi bir seçim yaptın. Bu j^i'dır. 'dan gelen(saflık) da diyebilirsiniz. 
Bir seçim yaptığınızda kimseye bu seçim için açıklama yapmak zorunda değilsiniz. 
Mesela mağazaya gidip mavi bir gömlek aldınız, kimseye neden mavi gömleği alıp, beyazı almadığınıza dair bilimsel bir açıklama borçlu değilsiniz. Bu çşi^l Bu tamamen senin seçimin. Bu mantıklı bir gereklilik değil. Fakat Allah'ın sizi ve beni Müslüman olarak seçtiğini ifade ederken kullanmayı tercih ettiği kelime olan çş-A^'yı dediğinizde, _«Vdan gelir. Eski Arapça'da vergi toplama için kullanılan kelime. Belli bir miktar parası olan insanların gün içinde vergi borçu oluyor. 

Açık bir şekilde şu an da vergi toplanacak kişiler arasında olmanız için belli bir gelir düzeyinin üstünde olmanız gerekir. 

çşji?-' nitelik temelli bir seçim yapmaktır. Yani başka bir deyişle bir işe alındığınız zaman ya da arabanızı yeniliyorsanız, 

bir vidayı falan sıkarken bu işi yapmak için doğru aleti seçmeniz çşfM'dır. Çünkü başka bir aleti seçerseniz işinizi görmez. Doğru iş içindoğru aracı seçmeniz olarak adlandırılır. 

Diğer bir deyişle size ya da kendime anlattığım Allah'ın sizin ve benim Müslüman olmamızdan hoşnut olduğu şeydir."La ilahe illallah" dediğimizden ötürü "Muhammedun Rasulullah(s.av)" deme nimetine sahip olmamızdandır. Açıkçası benim ve sizin seçilmesi Allah'ın muhteşem bir seçimidir. Bu gezegende müsait olan bir yığın insan varken ve Allah kesin olarak sizin ve benim Müslüman olmamızı kendine ait bir görev için tercih etti. Çünkü çşfM bir görevin spesifik bir amacı için yapılır. Bu yüzden şu an sadece Müslüman olarak seçilmedik, aynı zamanda bizim önümüzde bir misyon olduğu için Müslüman olarak seçildik. Bu misyon bize Allah'ın yolunda ona layık bir şekilde mücadele etmemizi tarif ediyor. "Sizi seçti." 
Şimdi ben seçildiğimin farkındayım ama seçilmiş olsam bile hâlâ bunun zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağım. Allah benim bile kendimde görmediğim bir şeyi bende gördü, ben bile kendimdeki özel şeyi göremiyorum Neden seçildim? Dışarda daha iyi insanlar var. Bu çok zor. İslam zorlu bir yol. Allah'ın benden istediği şey çok fazla. Bunu yapamam. Allah'ın sonraki sözleri ne? "Allah sizin için dinde zorluk kılmadı." Herhangi bir rahatsızlık, zorlama vs. Yani bir başka deyişle Allah kendisi sana diyor ki: Rahatla, senin için kolaylaştıracağım, bunun için endişelenme sen bu iş için doğru adamsın, doğru kadınsın. Sen bu zaman ,bugün ve bu çağ için seçilensin. 

Şimdi çevrenize baktığınızda Müslümanların medyanın odağı, politik deliliklerin hedefi olduğunu görürsünüz. Her zaman İngiltere'ye seyahat ediyorum ama bu son ziyaretimde detaylı bir şekilde sorguya çekildim. 
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"Burda ne arıyorsun?" Sorguya çekildim. "Neden hurdasın?" Bu daha önce olmamıştı, yani birçok şey Müslümanlar için gittikçe çetinleşiyor. Bu birçok durumda böyle. 

Ancak sıkıntı yok. Allah sizin ve benim bu nesilde, bugünde, bu çağda doğmamızı tercih etti. Engellerle karşılaşacağımızı çok iyi bilerek. Ve bu zorluklarla en iyi şekilde mücadele edecek olanlar şu an yaşayan Müslümanlardır. 

Bu Allah'ın tercihi. Bu yüzden biz şu an nefes alıyoruz. Biz amacımız olmasaydı? Çünkü o sadece bir gaye için yaratır. "Yeri ve gökleri hak(kesin bir amaç) üzere yarattı ve size şekil verdi." 

Size ve bana şekil verdi ve bizi bu konuma getirdi çünkü yerine getirmemiz gereken bir amaç var. Bu sıradışı bir amaç olsa bile Allah bizi yönlendiriyor ve diyor ki: "Bunu senin için zor kılmayacağım, hiç sıkıntı olmayacak." Başlangıçta bahsettiğim benzetmeyi tekrar dönüyorum. Bir iş görüşmesi var ve adam size mümkünatı olmayan bir iş tanıtımı yapıyor ve siz bu işe alınmam imkansız diye düşünürken sizi alıyorlar işe. 
Sonra ilk düşünceniz "Ben nitelikli değilim." oluyor. Diyor ki:"Sakin ol ben ne yaptığımı biliyorum. Uzun zamandır insanları işe alıyorum ve sende bir şey gördüm. İşi bildiğini düşünmüyorsan, çok çabuk öğreneceksin. Gördüğüm zaman yeteneği anlarım." Yani o sizi cesarelendiriyor, bilgilendiriyor, sizin bile kendinizde olduğunu olduğunu düşünmediğiniz halde. Burdaki bir diğer şey ise her Müslümanın kendindeki potansiyeli görmesi gerektiğidir. Hiçbir Mümin kendisinin Allah katında değersiz, amaçsız, anlamsız, karaktersiz olduğunu düşünemez. Onlar Allah'a layık kullardır. 
Layıktırlar çünkü onlar Allah'ın seçkin kullarıdırlar. Her ne ise zor olmayacak o yüzden şu an rahat bir nefes alabilirim. Tamam... Zor olmayacak. O diyor ki "Rahatla" Bu arada size şunu da söyleyeyim bu iş ilk seçilenler değilsiniz. Önceden bu iş birçok kişiye verildi. Yani bu dinin yeni bir din olmadığına, bir şeriat olduğuna dair güvence veriyor. Bahsettiği kişinin şeriatı. 

Aynı ayette, ayet devam ediyor, "Din hususunda üzerinize bir zorluk yüklemedi, babanız İbrahim'in dininde de böyleydi." Siz İbrahim babanızın dininin devamısınız. 
Bize hangi Peygamberi hatırlatıyor? İbrahim(a.s). İbrahim(a.s) hakkında düşündüğünüz zaman aklınıza gelebilecek en son şey "kolay" kelimesidir. Ailesini çölün ortasında bırakıp gitmek zorundaydı. Bu kolay bir şey değil. Öncesinde gençken babasına ve büyün topluma karşı çıkması gerekiyordu. Bu da kolay değil. Ateşe atılması gerekiyordu. Çünkü İslam dinine inanıyordu. Bu kulağa basitmiş gibi gelmiyor. 
Ama sonunda yaşlandığı zaman Oğlu kendisiyle etrafta dolaşacak kadar büyümüştü ve rüyasında oğlunu kurban ettiğini görüyor. Sürekli ve sürekli olarak engellerle, sorunlarla karşılaşıyor, normal bir insanın karşılaşamayacağı kadar. 
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Allah insanlardan ailelerini terketmelerini, ateşe atlamalarını, kendi çocuklarını kurban etmelerini istemedi. Ondan kimseden yapılması istenmeyen şeyleri yapması istendi. Düşünebileceğiniz en zor imtihan. Bu durum Kur'an'da da geçiyor: "İbrahim(özellikle İbrahim) imtihan edildiğinde..." Herhangi bir kimse değil. Burada birine has kılınan bir durum var. İbrahim(a.s) en zor imtihana tabi tutulmuştu. Ve Allah bu ayetle bize diyor ki rahatla, kolay olacak İslam kolay bir din olacak. 

Bir sorun çıkmayacak, sen baban İbrahim'in izindesin. Bu çok güven verici değil. Çünkü O'nun kolay bir imtihanı yoktu. Yani şimdi nasıl olur da sakinleşmem beklenir benden? 
İkinci olarak kolay olacak dedi ama şimdi bir şekilde zor olacak diyor tekrar. Aslında öyle değil. İbrahim (a.s) örneği hikmetli bir sebep üzere veriliyor. Bu örneği veriyor çünkü Allah diyor ki:"Allah seni kolayca ateşe attırabiliyorsa, sana kolay bir şekilde aileni çölde bıraktırabiliyorsa, eğer Allah kolayca seni yalnızca babana değil yaşadığın toplumun tamamına karşı durabilen bir genç kılabiliyorsa, Senin Nemrud'un karşısında durup direkt olarak ona muhalif olmanı kolaylıkla sağlıyorsa Allah, bir bıçak alıp onu çocuğunun boynuna dayatabiliyorsa-çünkü Allah bunu emretti senin için kolaylaştırabilir-. 

Peki senden ne istiyor? Senden bunu istedi mi? Çok daha azını istedi. Sadece pis şeylerden uzak durmanı istiyor. Kötü şeyleri iyiye çevirip sana helal kıldı. Sadece salih ameller yapmanı emretti. Bu kötü şeylerden uzak dur. Bu kadar. Bütün istediği bu. 

Yani İbrahim (a.s)'in mirasıyla bize şu söyleniyor:" Ne kadar zorlukla karşılaşırsan karşılaş; seninkiler İbrahim(a.s)'in çektikleriyle kıyaslanamaz. Ve Allah onu da sana kolay kılacak bu yüzden Allah'ın sağlayacağı kolaylıkla ilgili endişelenmen ya onu sorgulaman için bir sebep yok. "Babanız İbrahim'in dini." Ve o size 'Müslümanlar' adını verdi. Bize gizli bir unsur veriyor, bizi Müslümanlar olarak adlandırıyor. 
Müfessirler bu ayet hakkında iki görüş sunmuşlar: Kur'an'ın belirttiği olan Müslümanlar adını verenin İbrahim(a.s) olduğu, Ya da Allah(c.c) olduğu. Öyle yada böyle mantıklı geliyor. Çünkü İbrahim(a.s) Allah'ın Peygamberi. O isimlendirmiş olsa bile Allah adına bunu yapmış olur. Müslüman kelimesi ne anlama gelirse gelsin, teslim olan, kabul eden. <^'den gelir. Huzurlu, sakin, rahat olmak anlamına gelir. ^1 dediğiniz zaman, boyun eğmek sakince boyun eğmek. Onunla bir sorununuz yoktur. 
Allah size bir şey yapmanızı söylediğinde onun hakkında tedirgin olmazsınız."Güzel, bunu yapacağım." tarzında olmazsınız. İçiniz rahattır. Gönül rızasıyla boyun eğersiniz. 
Eğer bu Allah'ın dediğiyse benim için hayırlıdır. Aklımdan ne geçtiğinin, ailemin ne söylediğinin, arkadaşlarımın dediklerinin, toplumun ne söylediğinin bir önemi yok. 
Allah bana bunun benim için daha iyi olduğunu söylediğinde içim rahat. Eğer bunu yapabilir, bu noktaya ulaşabilirseniz İbrahim (a.s)'in dininden olursunuz. Kendimizi Müslüman olarak "adlandırmak" kolaydır 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ama Müslüman "olmak" tamamen farklı bir şeydir. Bu durum davranışsal bir şey değildir. Son derece içsel bir meseledir. Rasulullah'ın (s.a.v) emrettiği şey hakkında tamamıyla hoşnut olurum. Onunla güvendeyim ve içim rahat. Allah'a itaat ettiğim için huzurluyum. Allah'a itaat ettiğim için bir şeyleri kaçıracağımı düşünmüyorum. Çünkü bilirsiniz O benden birtakım zevklerden, fırsatlardan uzak durmamı istiyor, haram olduklarından ötürü. Eğer onlardan uzak durursam kaybedeceğim. Hayır. Benim içim rahat. Ben biliyorum ki Allah'a teslim olanlar asla kaybetmezler. Böyle bir düşünce asla aklımdan geçmez. "O size Müslümanlar adını verdi." Allah'a tamamen boyun eğenler. Allah'ın önünde huzurlu ve güvende olanlar. Bu sizin ve benim Allah'a karşı duymak istediğimiz güven. 

Ve ben bütün kalbimle özellikle genç nesillerin Allah'a karşı bu güveni elde etmeleri, dinimizin emirleri karşısında tedirgin olmamaları için dua ediyorum. Genç kızlarımız hicap giymenin rahatsız edici olduğunu düşünmesin . "Neden bunu giymek zorundayım?" Genç erkekler sabah erkenden namaz kılma düşüncesiyle tedirgin olmasınlar. "Neden bu saatte kalkmak zorundayım? Sonra namaz kılabilirdik bu çok can sıkıcı." Bu tutum aslında İslam'ın zıttıdır. İslam üzerine böyle bir tutuma sahip olamazsınız. İslam teslim olmak anlamına gelir. Tamamen kabul ettiniz. Bu yüzden Allah diyor ki "Namazı kılın zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın." 

Bunların hepsi bir ayet. Başladığım yerden beri bir ayet. Hac suresinin son ayeti. Diyor ki: Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın zekatı verin Kur'an' bir çok şey için güzel bir ifadedir. Sadece gün içinde kıldığımız namazlar değil, "namazlarınızı kabul ediyorum ama bu ikisi ilişkili." Birçok yoldan sadece bir şeyi vurgulamak istiyorum. Namaz kılın demek yani hep birlikte namaz kılın. Ve birlikte namaz kıldığınız zaman birbirinizi tanırsınız. Birbirinizi tanıdığınız zaman da aranızdaki ihtiyaç sahiplerini bulursunuz. 
Kimin düşkün, kimin işleri yolunda gitmediğini, kimin hasta olduğunu kimin zorluklar yaşadığını vs. bilirsiniz. Bu şekilde kime zekat vermeniz gerektiğini anlarsınız. 
Birbirleriyle ilişkililer. Namazı kılın ve zekatı verin çünkü Allah'ın önünde birlikte namaz kılmak kalpleri birbirine yaklaştırır. 

Sonra aranızdaki ihtiyaç sahiplerine kanat gererek malınızı arındırırsınız . 'tâLatt I iıU I ji slSjlI Ijjİİj "Allah'a tutunun." 

Bu sondaki hayranlık verici bir ifadedir. Allah'a tutunun. Açıklayıp bitireceğim son şey. 
Allah, "Allah'a tutunun dedği zaman, bıraktığın zaman öleceğin bir şeye 

tutunmak anlamına gelir. Sıkıca tutunmak. koruma anlamına gelir. ^=&-\ korunmak için tutunmak. Bir tekneden düştüğünüzü düşünün. Ya da bir gemiden vs. 
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Tutunduğunuz tek şey bir ip ya da demir. Eğer bırakırsanız işiniz iter. Allah diyor ki hayatınız için Allah'a tutunun. 

Bu demek oluyor ki çevrendeki insanlar senden uzak duruyor, çünkü dini yaşıyorsun, arkadaşların dindardı, güzel bir çevren vardı ve şimdi üniversitedesin ve ordaki tek Müslümansın. Sonra "Arkadaşlarım orda değil artık İslam'a meyilli hissetmiyorum, namaz kılmak istemiyorum. 

Artık bir alakam yok." Hayır hayır. Arkadaşların yanında olsun, olmasın; orda bir destek mekanizması bulunsun ya da bulunmasın... İşte bu İbrahim(a.s)'in milletinden olmamızın nedenidir. Bu genç adam dinine sıkıca sarıldı ve o bu dine sarılan tek kişiydi. Çevresinden hiç destek yoktu. Ailesi O'nu desteklemedi, toplumu O'nu desteklemedi. Bir kişilik ümmet. Bu yüzden Allah O'nun için şöyle dedi:"İbrahim tek başına bir ümmettir." Ve biz O'nun yolundan gidiyoruz. 

Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bulunduğumuz çevrenin kötü olması bizim için bahane olamaz. Bu yüzden Allah'a boyun eğmezlik yapmayız. Arkadaşlarımız berbat diye biz de berbat durumdayız. 

"Benim toplumumun nasıl olduğunu bilmiyorsun" Senin toplumundan kime ne? Sen İbrahim(a.s)'in milletindensin. Sen karanlığın ortasındaki tek aydınlıksın. Sen bahane uyduramazsın. Karanlıktan kurtulmak için ordasın, onun bir parçası olmak için değil. 
Bu senin fonksiyonun. Bu yüzden Allah'a tutun. Çünkü her şey gelip geçer. Her şey gelip geçecek. "o senin koruyucu arkadaşın, güvencen, sana 

kanat gerecek olan kişi." 

Ne kadar da akıl almaz bir himayesi var. Ne kadar hayranlık veren bir muhafız. Ve de hayret verici bir yardım. Şimdi son şey. Size bunların son olduğunu söylemiş olsam bile. Söz veriyorum bu son. bu surenin ve ayetin sonu. 

kelimesiyle Allah kendisinin ne denli muazzam bir yardımcı olduğunu tanımlıyor. 

Fakat kelimesi Arapça »kelimesinden gelir. Bir çoğunuz aşinadır: ^ 

M Arapça'daki kelimesi yalnızca yardım anlamına gelmez. 

Açıkçası büyük yardım anlamına gelir. Eğer sana dışarıda lastiğin patladığı için yardım edersem &j ^ demem, derim. Sana yardım ettim. 

syardım paketi gibidir. Bazı ihtiyaç sahibi ülkelere verilen milyonlarca dolar gibi. 
Bu sj^j'dır. İşgal edilmiş bir ülkeye gelen dev bir ordu sj^'dır. 
s j^ küçük bir yardım değildir. Dev kalabalıklarla gelen yardımdır. Allah'ın melek ordularını göndermesi»j^'dır. Bu Allah'ın yardımıdır. Allah'ın büyük yardımı. Allah jdiyor. Özne haliyle. Bu Allah'ın ne kadar hayranlık verici olduğu anlamına gelir. 
Yani Allah her zaman sana en büyük şekilde yardım etmek için hazırdır. Allah'a tutunduğun zaman, tutunabileceğin en güçlü, daimi yardımcıya tutunmuş olursun. 
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p*jj <Jj^' ^ Endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Bu babası İbrahim(a.s)'in dinini kabul eden birinin zihniyetidir. 

Ve bunu kabul ettğiniz zaman Allah için mücadele etmek kolaylaşır. Size bu kapılarını açar. 1' ^ Allah diyor ki: 

ÜİİL ilâ IjiÂU. \j Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Hiç şüphesiz. 

Allah senin için bir çıkış yolu kılar. Benim bahsetiğim mücadele şekli her birinize göre değişir. Kiminizin cihadı ailesi iledir, kiminizin işi iledir, 

ya da para iledir. Bazınız sağlığıyla ilgili, bazınız dinin kendisi noktasında mücadele veriyor. Zar zor dine, Allah'a tutunarak. Bazınız haramdan uzak durma mücadelesi veriyor. Sırlarınızı sadece Allah biliyor. Ben sizin sırlarınızı duymak için burda değilim. 
Fakat bir şeyi bilin. Şeytanın yolundan sakınıp 

Allah'a yönelme mücadelesi vermeye karar verdiğiniz zaman Allah daima yardım eder. 
O sizi terk etmez. Biz terkedildiğimizi düşünürüz. Şeytan gelir ve der ki:"Berbat haldesin Allah seni sevmiyor, seni cehennemde yakacak vs. vs." O senin Allah'la olan bağını kaybetmeni istiyor. Ve Allah diyor ki:"Hayır. Allah sen kendisine döndüğün zaman seninledir, seninle olacak, daima sana destek verecek." Allah(c.c) bize Rabbimize olan umudumuzu kaybetmemeyi nasip etsin. Şahsi mücadelelerimizi ve dinimizi bize kolaylaştırsın ve bizi tek dostu ve yardımcısı olduğu kimselerden eylesin. 

Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini facebook.com/noumanalikhanturkce sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altvazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: 

http://www.gencmuslumanlar.com 
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